
 

Halte 10 Jezus wordt ontdaan van zijn kleren.  

 

Verhaal:  

Na een lange, zware kruisweg, is Jezus nu aangekomen boven op de 

berg. De naam van de berg is Golgotha. Veel mensen moeten lachen om 

Jezus, omdat Hij had gezegd: “Ik ben de Zoon van God.” Ook de 

soldaten lachen hem uit en om hem extra te pesten, trekken ze Jezus 

de kleren uit. Ook hier heeft Jezus heel veel verdriet van. Jezus blijft 

stil voor zich uit staren en houdt zich groot, maar binnen in zijn hart 

voelt Jezus heel veel pijn.  

 

Om bij stil te staan:  

Ze nemen Jezus’ kleren af. Ze vernederen Hem, ze pesten Hem. Gebeurt 

het soms bij jou op school dat kinderen worden uitgelachen of gepest? 

Doe jij daar dan ook aan mee? Of kies je voor rechtvaardigheid?  

 

Gebed: 

Jezus, 

alles wordt Jou afgenomen, 

maar Jij bent bereid alles weg te geven. 

Je houdt niets meer voor Jezelf. 

Leer ons ook om niet alleen aan onszelf te denken. 

Help ons vooral om te geven 

aan mensen die het niet zo goed hebben. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qUNfGxcWtDg

