Halte 13 Jezus wordt van het kruis genomen.

Verhaal:

Nadat Jezus aan het kruis is gestorven, wordt zijn lichaam van het
kruis afgehaald. Maria heeft Jezus nu weer in haar armen, net zoals zij
hem in haar armen had toen Hij pas geboren was in Bethlehem. Nu is
Jezus dood en Maria heeft heel veel verdriet.

Om bij stil te staan:

Jezus is van het kruis genomen en Maria houdt Hem vast. Wat zou
Maria denken? ... Waarom? Waarom moet dit met mijn zoon gebeuren?
Waarom ik? Heb jij ook als een gedacht, waarom ik, waarom moet dit
nu met mij gebeuren? Ken jij andere mensen dit veel lijden en dit ook
wel eens dachten of zeiden? Waarom ik?

Gebed:

Jezus,

wil Je alle mensen troosten die veel verdriet hebben
om de dood van iemand van wie ze veel houden.
Laten wij blijvend bidden voor onze overledenen,
en hen insluiten in onze harten.


https://www.youtube.com/watch?v=8XSs44Wpgfg

