
 

Halte 14 Jezus wordt in het graf gelegd. 

 

Verhaal:  

Om het dode lichaam van Jezus goed te verzorgen, wordt zijn lichaam 

ingesmeerd met olie en daarna in doeken gewikkeld. Daarna wordt 

Jezus naar een nieuw graf gebracht. Het graf van Jezus is gemaakt in 

een rots. Jezus wordt in het graf gelegd. Maria en Johannes staan erbij 

te bidden. Daarna gaan zij weg. Om het graf goed af te sluiten wordt er 

een grote steen voor de ingang gerold. Het graf van Jezus is niet het 

einde. Het is maar een rustplaats voor eventjes.  

 

Om bij stil te staan:  

Jezus is begraven en ze rollen een grote steen voor zijn graf. 

Christenen zeggen begraven is de doden in de handen van God leggen; 

is geloven dat God nu verder voor hen zorgt.  

Zie jij dit ook zo? Hoe zie jij dat? (andere geloofsovertuigingen?) Hoe 

zou jij je voelen als je wist dat een dierbare overledene nu thuis mag 

komen bij God?  

Gebed:  

Jezus, ook wij willen graag in U blijven geloven. 

Wij geloven dat U altijd bij ons bent, ook al zien wij U niet. 

Zo hoeven we niet meer bang te zijn 

voor de dood en kunnen we straks 

voor eeuwig blijven leven in de hemel. 

Als wij bij U in de hemel zijn, 

zullen wij U met onze eigen ogen zien. 

Daar danken wij U voor. 

https://www.youtube.com/watch?v=faA-6ZJprTo

