Halte 8 Jezus troost de wenende vrouwen.

Verhaal:

Onderweg ontmoet Jezus ook een groepje vrouwen. De vrouwen zijn
aan het huilen. Jezus ziet de huilende vrouwen ondanks zijn eigen pijn
en verdriet. Dan gaat Hij de vrouwen troosten. Daarna loopt hij met het
zware kruis weer verder. Het kruis begint langzamerhand erg pijn te
doen op zijn schouders. De tranen staan in zijn ogen, maar ondanks
dat loopt hij verder de berg op.

Om bij stil te staan:

Vrouwen wenen omdat ze zien hoeveel pijn Jezus heeft. Jezus lijdt,

maar toch ziet Hij nog de droefheid van de vrouwen ... en troost Hij
hen. Als jij iets aan de hand hebt, ben je dan de hele tijd met jezelf

bezig ... of kan je dan ook nog de pijn van andere mensen zien?

Gebed:

Jezus, wij vinden het niet altijd gemakkelijk
om het goede te blijven doen.

Als wij iets verkeerds hebben gedaan,

laat ons dat dan inzien

en laat ons spijt hebben

van wat we gedaan hebben.

Wil Je het ons dan weer vergeven?

En wanneer iemand ons iets heeft aangedaan,
laat ons dan die ander vergeven.


https://www.youtube.com/watch?v=gvUX_au17k4

